allemaal graag dansen. De meesten zit-
ten bij een wekelijkse groep, maar niet
iedereen. De avond begint met een
vivencia en daarna is het vrijdansen. Op
zo'n avond merk je hoeveel je leert in
de wekelijkse groep. Deze avonden zijn

erg leuk en verrassend.

De les heeft altijd een thema, zoals:

zo trots als een pauw, laten gaan of
spelen en genieten. Meestal sluiten de
thema's op elkaar aan, om iedere week
een stapje dichter bij jezelf te komen.
De muziek die gebruikt wordt is zeer
afwisselend, zoals: Afrikaans, Zuid-
Amerikaans, klassiek, pop, soul, wals,
jazz, dixieland. Op Afrikaanse muziek is
het heerlijk om te aarden door met je
voeten op de grond te stampen. An-
dere muziek maakt je meer zweverig,
De oefeningen gaan vaak gepaard met
humor en lekker spelenderwijs, bijv. een
soort van tikkertje. Maar we doen ook
veel met vertrouwen, jezelf vertrouwen
maar ook een ander. Durf je met je
ogen dicht door de zaal te lopen ter
wijl een ander jou leidt? Durf je je over
te geven aan een ander? En het mooie
is dat als je nog niet toe bent aan een
dans of oefening je deze niet doet. Je
gaat aan de kant zitten en niemand die

dat erg vindt.

Uitleggen wat Biodanza precies is blijft
erg moeilijk, je moet het ervaren. Mocht

je na het lezen denken: dat wil ik wel

eens ervaren. De groep waar ik in dans

is een open groep, dat betekent dat er
altijd nieuwe mensen mogen aansluiten.
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je
een keer mee doen, kijk dan op www.

biodanzametlilly.nl of kom naar mij. B

Vriendelijke groeten Astrid
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Zondag 28 december introductieles Biodanza, aanvang 1 1.00 uur




